
 
 

 
 
 
 
 

Nieuwsbrief september 2024 
  thuisloterij voor Indiëveteranen en NNG-veteranen  

 
 
 
 

 
2-6RI Indiëveteraan Wim en zijn vrouw Giny van Raaij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2- 



 
 
 
 
 

 
Hoogvliet, september 2024 

 
 

Beste veteranen en veteranenweduwen, 
beste Douwe Egberts- en Perlapunten donateurs, beste relaties, 

 
Ondanks dat we de thuisloterij nu al meerdere jaren hebben georganiseerd, wisten we niet wat ons te 
wachten stond toen we de nieuwsbrief met uitnodiging voor de loterij verstuurden. Het was zo wie zo 
afwachten wie en hoeveel van de veteranen en weduwen zouden reageren. Zeker omdat we voor het 
eerst in vele dagbladen, regionale kranten, websites, het veteranenblad Checkpoint,  e.d. de oproep 
hebben laten plaatsen dat de loterij dit keer niet alleen voor de Indiëveteranen en hun weduwen zou 
worden gehouden, maar nu ook voor de Nederlands Nieuw Guinea veteranen. Zij konden zich per e-
mail voor het eerst melden voor een inschrijfformulier. Het lukte! Al vrij snel kwamen de eerste 
ingevulde inschrijfformulieren binnen. Er meldde zelfs enkele ‘nieuwe’ Indiëgangers zich aan. De vele 
oproepen hadden dus succes gehad. 
 
Onze oude postbode had er altijd lol in. Zij wist door de jaren heen aan de hand van de poststukken 
een beetje van het verloop van inzamelingsacties en de loterij. Dikke enveloppen zijn punten en 
daarna komen de dunne envelopjes met het geprinte adres van het secretariaat:  dat zijn de 
inschrijvingen! Door herindeling van de bezorgwijken is zij overgeplaatst naar een andere wijk en 
hebben we nu drie nieuwe postbodes, waarvan één zelf ook dochter van een Indiëveteraan is. Ook zij 
zijn nu een beetje op de hoogte van ons werk voor de veteranen. Ze weten dat als ze veel post hebben, 
ze gewoon kunnen aanbellen en de post kunnen afgeven. Zeker met de enveloppen gevuld met DE-
punten was dat stukken makkelijker dan al die dikke enveloppen één voor één door de brievenbus te 
proppen. Zelfs kwamen meerdere personen de punten hier thuis brengen. Kopje koffie, lekker koekje 
en gezellig praatje was dan zo gemaakt. Met de aanmeldingen hoorden we iedere keer de brievenbus 
gaan en waren we er als de kippen bij om de post van de mat te vissen. Bijna ritueel ging het dan van: 
“Ja, hoor, daar gaan we weer!” Mondjesmaat kwamen er in een maand tijd meer en meer 
aanmeldingen. Het aantal formulieren in de verzamelbox groeide en groeide.  
 

Bij sommige aanmeldformulieren zaten soms de eigen  DE-of Perlapunten van veteranen en weduwen 
zelf bij. Tot op de dag van vandaag komen er uit het land nog steeds reacties om DE- of Perlapunten te 
willen doneren.  Naast de al eerder getelde punten, moeten die ook geteld worden. Joop en Marianne 
hebben zich er weer doorheen gewerkt. ”Zo, dat zijn weer een aantal mooie prijzen!” klonk het als er 
weer een flink aantal enveloppen met getelde punten naar de Blokker konden worden gebracht om 
later weer artikelen uit het spaarprogramma van Douwe Egberts te bestellen via het internet. En 
plakten de Perlapunten op de spaarkaarten. “We gaan weer een hoop winnaars blij maken met mooie 
prijzen.”    
 
Ondanks dat er ook in het afgelopen jaar ons weer Indiëveteranen en weduwen zijn ontvallen, is het in 
vergelijking met verleden jaar het aantal inzendingen geen tegenvaller. Zeker nu we ook de NNG-
veteranen hebben uitgenodigd om mee te dingen naar een mooie prijs.  
Nadat Joop de historische woorden had uitgeroepen: “Start de loterij!” werden de winnaars uit de 
inzendingen getrokken. Niets is leuker dan om zoiets te mogen doen. 
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Met in gedachten de strubbelingen die we in het verleden hebben gehad met het online bestellen van 
prijzen besloten we ook dit jaar weer de verloting in een aantal rondes te doen. “Laten we eerst maar 
eens vijf winnaars bellen, dan prijzen bestellen en kijken hoe dat loopt. Bij het inleveren van de AH-
punten hebben we geen problemen ondervonden, dus daar waren we snel klaar mee.  Hoe dan 
ook…het prijzenfeest ging van start!  
 
 

De prijswinnaars van de verloting 2024 zijn: 
 

Veteraan A. van Altena,  veteraan R. ter Bals, veteraan M. Billekens, veteraan P. de Boe, veteraan J. 
Buth, veteraan T. van Eijs, veteraan J. Gieben, veteranenweduwe Mw. L. Graus,  veteranenweduwe 
Mw. B. van Heusden, veteraan A. Idsinga, veteraan J. de Jonge, veteraan T. Jongen, veteraan T. van 
Kempen, veteraan J. Kerskes, veteraan A. de Klerk, veteranenweduwe Mw. A. de Klein Hendriks, 
veteraan W. Kloos, veteraan D. Korenhof, veteranenweduwe Mw. W. van Leur-Arends, veteraan N. v.d. 
Linde, veteraan A. Niemeijer, veteraan C. Nieuwlaat, veteranenweduwe Mw. M.Nijhuis-Struijts, 
veteraan B. Oostdam, veteraan J. Oplaat, veteraan K. Orsel, veteraan P.  Paulusma, veteraan H. 
Peeters, veteraan L. Pothoven, veteraan W. van Raaij,  veteraan B. Roelofs, veteranenweduwe Mw. M. 
van Rijen,  veteranenweduwe Mw. M. Smallenburg-Lam, veteraan G. van Soest, veteranenweduwe 
Mw. W. Sok-v.d. Hurk, veteraan H. Theeuwes, veteraan C. van Velsen, veteranenweduwe Mw. J. 
Walbrecht,  veteranenweduwe Mw. W. Wissing-Strengholt,  veteraan P. Zaat.  
 
 

Net als voorgaande keren was het heel fijn om iedereen te bellen. De verbaasde reacties wanneer 
Marianne ineens met een felicitatie via de telefoon binnenkomt vallen! “Oh, waarom dan? Ik ben niet 
jarig hoor!” “Nee, u bent niet jarig, maar ik feliciteer u omdat u prijswinnaar bent in de Douwe-Egberts 
loterij!”  “Heb ik prijs? Hoe kan dat nou?” “Ik win nooit wat!” “Hoe is het mogelijk dat ik nu (weer) wat 
win!” “Wat heb ik dan gewonnen?” Helemaal mooi was het wanneer een gewonnen prijs goed van pas 
kwam. “Oh, ik heb nog geen waterkoker. Dat komt mooi uit.” Hetzelfde met de Philips senseo 
koffiepad-apparaten of andere prijzen.  In deze nieuwsbrief leest u enkele reacties van de verraste 
prijswinnaars.                    
 

De bestellingen plaatsen bij Blokker verliep hetzelfde als voorgaande keren. Het werd weer een 
omslachtig gedoe omdat sommige beoogde artikelen niet eens bij hen te bestellen waren of enkel en 
alleen bij een andere leverancier en daar konden de DE-punten weer niet ingewisseld worden,  
artikelen konden alleen in de winkel “gekocht” worden.  
Een tijdrovende administratie werd het. Zo was een artikel de ene dag wel te bestellen en kon het 
worden thuisbezorgd. De volgende dag was het ineens alleen af te halen in de winkel. Of konden 
ineens de DE-punten niet worden gebruikt voor een artikel, wat de dag ervoor nog wel kon. We waren 
overgeleverd aan de grillen van Blokker en de bevoorrading van hen. Dus het werd iedere dag kijken 
op de website van Blokker wat wel kon worden thuisbezorgd en wat er voorradig was.  
We hebben in etappes dus de prijswinnaars gebeld om niet ingesneeuwd te raken in de bestellingen 
en telefoontjes met de prijswinnaars. Het feliciteren was geen probleem, maar de afhandeling van de 
bestellingen wel. Maar het kwam goed. We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor de 
prijswinnaars.   
 
Na het bellen en bestellen kwamen de telefoontjes en mailtjes van de winnaars om te bedanken. Ook 
werden ijverig foto’s gemaakt en opgestuurd. Wat een plezier hebben we daar aan gehad. Weer een 
foto en weer één. Om de ons bekende gezichten weer te zien van mensen die in het verleden de 
reünies trouw bezochten, maar ook van veteranen en weduwen die wij thuis hebben opgezocht in de 
afgelopen jaren en uiteraard van de nieuwe gezichten.  

-4- 



REACTIES EN FOTO’s PRIJSWINNAARS 2024:  
 
Hier  volgt een ruime bloemlezing met of zonder foto van de vele reacties die we hebben ontvangen.  
 

Veteraan Adri van Altena, Ned-Indië, 5RS,  “Dank namens mijn vader Adri van Altena voor de mooie 

waterkoker. Die komt echt van pas. De oude had heel veel ketelsteen. Marianne en Joop, hartelijk 

dank voor het organiseren van een loterij voor onze veteranen. Succes verder met jullie inzet voor de 

veteranen. Adri van Altena jr. (Ook veteraan).  
 

Veteraan Ruud ter Bals: NNG, marinier: “Oh, dat komt goed uit. De oude senseo die ik heb is bijna 

afgeschreven. Heel lief. Het cadeau is goed ontvangen. De 1e koffie is al gezet en wordt nu genuttigd.  

Heerlijk!  Geweldig dat jullie dit doen! Dames en heren van de punten: heel hartelijk bedankt!” 

 
Veteraan Mart Billekens, Ned-Indië, 5-6RI: Zoon Jack Billekens:  “Hartstikke bedankt! Dat vindt 

mijn vader heel leuk. Hij heeft weer prijs gewonnen.  De waterkoker is binnen. De foto hierbij.  

 

      
         Veteraan Adri van Altena                   Veteraan Ruud ter Bals                       Veteraan Mart Billekens    
 

Veteraan Piet de Boe,  NNG, marine: “Nee zeg, ik win nooit wat! Ik ga er even bij zitten! Ik heb het 

koffiezetapparaat ontvangen. Ik ben er blij mee, want mijne "oude" apparaat was eigenlijk aan 

vervanging toe. Nogmaals bedankt voor de zorgen.”   
 

Veteraan Toine van Eijs: NNG, 17 bat.inf: “Wat goed! Daar ben ik blij mee. Komt goed uit. Daar ga 
ik ook mijn vrouw heel blij mee maken. Leuk. Wat doen jullie goed werk. Je ziet op de foto de trotse en 

gelukkige winnaar van  een Senseo koffieapparaat. Dank je wel voor je inzet voor de veteranen. In dit 

geval een NNG 1962 veteraan.” 

 

Veteranenweduwe Leny Graus, Ned.Indië 4-6RI: “Hoe is het mogelijk. Weer gewonnen. We hebben 
alles al, dus die koffiepads, dat zou heel fijn zijn.” Dochter Jacqueline Rutte: “Je had met moeders 

gebeld om te vertellen dat zij een prijs had gewonnen. Dank je wel voor het mooie pakket van de 

koffiepads. Nu kunnen we weer een tijdje vooruit!”  

 

                         
         Veteraan Piet de Boe                    Veteraan Toine van Eijs                 Veteranenweduwe Leny Graus  
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Veteranenweduwe Bep van Heusden, NNG geneeskundige dienst: ”Heb ik prijs? Je meent het! 

Jemig. Een waterkoker! Echt heel blij.  Ben inwendig nog steeds aan het lachen dat ik dit nog mag 
beleven. Scheelde mij weer gas want hoef nu niet meer voor elk kopje thee een keteltje op het gas te 

zetten. Ben er erg blij mee. Dank je wel. Ik kan het nog steeds niet geloven!”  

 

Veteraan Jack de Jonge, Ned-Indië 413, 7ebat.Gr.&Jagers en NNG,  Echtgenote:”Oh geweldig! 

Leuk dat jullie dat doen. We werden op veteranendag in de Treffer ( Eindhoven) op deze loterij attent 
gemaakt. We hebben ons net opgegeven en gelijk gewonnen. Ik ga ook punten opsturen voor de 

volgende keer. Na ontvangst:  “Dag mevrouw vanmiddag hebben we al de prijs ontvangen , wat een 

geweldig mooi apparaat. Je kan er zelfs expressie mee maken. Dat hebben we nog niet. Geweldig mooi! 

Heel erg blij mee ook namens mijn man ! Heel blij! Dank u wel .”   

 

Veteraan Ton Jongen NNG,  Onderzee dienst  “de Dolfijn”: “Een prijs gewonnen?! Wat leuk. Een 
senseo!! Mijn vrouw knikt blij. Heel blij met de prijs. Dank jullie wel voor jullie inzet!”  

 

   
weduwe Bep van Heusden                Veteraan Jack de Jonge en ega Wilma             veteraan Ton Jongen en ega 

 

Veteraan Jac Kerskes, Ned.Indië, 2-13RI/5-2RI. Partner Hannie neemt de telefoon aan. Ja, Jacq 

woont tijdelijk bij mij. Zijn flat wordt helemaal gerenoveerd. Heel het huis moest leeg en dan straks 

weer inrichten. En nu gewonnen. Hoe kan dat toch? Volgens mij wint iedereen. Heel mooi dat je die 

koffiecups voor ons besteld. Hartelijk dank. Bij ieder kopje koffie zullen we aan jullie denken.”  
 

Veteraan Niko v.d.Linde, Ned.Indië, 1-5RI,  en ega Neeltje:  “Gefeliciteerd.” “Ja,dank je wel, maar 

ik ben pas morgen jarig. Oh, we hebben een prijs gewonnen! Geweldig.” Na ontvangst op verjaardag: 

“Het senseo apparaat is bezorgd! Wat een groot en mooi cadeau! Hartelijk dank. Ook iedereen die hier 

aan heeft meegewerkt.”  

 
Veteraan T. van Kempen, Ned.Indië,  413 Bat.Inf.: “Nooit iets gewonnen! En dat in een gratis 
loterij. Daarom dacht ik: ik doe mee. Mooi! Die prijs moet je maar komen brengen. Je bent welkom.!  

Oh, het wordt opgestuurd. Nee niet zeggen wat het is. Dan is het een grote verrassing”. Na ontvangst: 

“Hier de beloofde foto en nog hartelijk bedankt hoor!  Zo’n waterkoker komt altijd van pas.  Hoor nog 

wel eens van je, hoop ik.” 

 

                    
  Veteraan Niko en Neeltje v.d. Linde                                Veteraan T. van Kempen                                                     Veteraan Jacq Kerskes 
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Veteraan Lex Idsinga NNG, Kon.Marine: “Ik zit in de auto. Dus even aan de kant gezet om je terug te 

bellen. Een prijs gewonnen. De eerste keer dat ik mee doe al! Dat is mooi. Dat is niet mis. Bedankt.” 
 

Veteraan K. Janssen, Ned.Indië, V-brig.: “Jeetje, een wijnkoeler gewonnen. Dat is ook toevallig. Ik zit 

net met een paar vrienden, die gezellig op bezoek zijn, met een lekker wijntje en hartig hapje erbij. 

Kom maar brengen, dan zorg ik dat er een flesje wijn klaar staat om te koelen. Wat is dit leuk.” 

 
Veteraan Jos de Klerk, NNG.,LT LUA:  “Leuk! Zo oooh! Mooi. Fantastisch. Bedankt naar alle mensen 

voor deze prijs!” 

 

Veteranenweduwe Mw. A. de Klein Hendriks, 91jaar! Ned-Indië, korps mariniers; dochter 

Liesbeth: ”Wat mooi dat mijn moeder prijs heeft gewonnen. Ik ben bij mijn moeder op bezoek geweest 

en heb het Senseo koffiezetapparaat met verhaal afgeleverd! Ze was er zeer content mee: het oude 
apparaat was nog van de vorige eeuw! Het verhaal bracht gelijk weer een boel herinneringen boven 

aan mijn vader Hendrik G de Klein, Indiëveteraan, korps mariniers. Met dank van mijn moeder en mij.  

Een geweldig cadeau!!” 

 

Veteraan Bill Oostdam, Ned-Indië, 41Bat.GRP: “Heb ik een prijs gewonnen? Wat ben ik een 
gelukkige. Leuk! Heel leuk.”  “Hoi Marianne, Vanmiddag bij mijn vader geweest. Hij was weer helemaal 

blij dat hij wat had gewonnen. Nog bedankt namens mijn vader. Met vriendelijke groet, Harria de 

Steur – Oostdam. 

 

                                                               
              Veteraan Jos de Klerk                  Weduwe Mw.A. de Klein Hendriks         Veteraan Bill Oostdam                                                         
 

Arie Niemeijer, Nabest. Ned. Indiëganger. ”Wat een leuke verrassing kreeg ik van de week bezorgd. 

Ik wil je dan ook van harte bedanken voor dit cadeau. Kan het meteen beschouwen als 

verjaardagscadeau(18-8-’34) Bij deze nog een keer bedankt.”  

 
Veteraan Willem Kloos, Ned-Indië, AAT:  Ben ik even een mazzelpikkie! Weer in de prijzen gevallen. 

Wat heb ik gewonnen dit keer? Oh lekker, koffie. Ik ben een echt koffiemens. Komt goed van pas. Bij 

ieder kopje koffie zal ik aan je denken! Dank je wel hoor en tot ziens.”  

 

Veteraan Karel Orsel: NNG, korps Mariniers: Ik win niet zo vaak iets. Hartstikke leuk dat ik dan nu 

wel wat win. Ik waardeer het zeer wat jullie allemaal doen. Ik steun jullie waar het mogelijk is en heb 
mensen aan het werk gezet om punten in te zamelen. Je verdient een medaille.” 

 

Veteraan Dick Korenhof en ega Truus, NNG. FakFak: “Je meent het?! Nou nou! We komen net 

terug uit het ziekenhuis voor het eerst een hartfilmpje. En dan zo leuk nieuws. Een senseo! We 

hebben nog niet zo’n ding. heel hartelijk bedankt!  We hopen het in gezondheid te gebruiken!” 

 
Veteraan H. Peeters, Ned-Indie, W-Brigade, “Ik ben pas weduwnaar geworden en koken gaat mij nog 

niet zo makkelijk af. Heb ik een elektrische rijstkoker gewonnen? Nou, dat is heel handig. Misschien 

lukt het mij dan wel om wat lekkers met rijst op tafel te zetten. Heel erg bedankt.”  

 

Veteranenweduwe Mw.Corrie Walbrecht, Ned-Indie, 2-7RI, Zoon Nico: Hebt u een kleinigheidje? 
Mijn moeder zit nl in de verzorging en alles wordt nu voor haar geregeld! Oh ja, leuk een cadeaubon! 

Daar kan ze wel wat mee. Samen met dochter naar de winkel om iets uit te zoeken. Leuk!” 
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Veteraan Piet Zaat,NNG,  Kon.Marine, Hr.Ms. Groningen: “En? Oh, zo, dat is niet gek. Doe niet zo 

vaak mee met zoiets. Heel erg leuk. We zijn heel erg blij met de prachtige prijs, een Senseo! Hartelijk 
bedankt!” 

 

Veteraan Ben Roelofs, Ned-Indië, 5RS:  Hartelijk dank voor de geweldige voorraad koffiecups die ik 

reeds ontvangen heb in de loterij. Ik ben er erg blij mee.”  

 
Veteraan Louis Pothoven, Ned-Indië, 5-5RI,: dochter Liesbeth: “Heel hartelijk dank voor de groeten 

aan mijn vader. Hij wordt al ontroerd als hij jullie namen hoort. Ik heb gezegd dat je gebeld hebt, dat 

hij weer een prijs gewonnen heeft met de verloting voor de veteranen. ‘Hoe is het mogelijk!’, zei hij en 

weer die tranen in zijn ogen. Hierbij de foto’s die ik gisteren gemaakt heb tijdens de overhandiging van 

de doos. Ik had hem nog niet open gemaakt en ook nog niet verklapt wat er in zat. Hij is er heel blij 

mee en ik moest jullie hartelijk bedanken!” 
 

                       
          Veteraan Pieter Zaat                        Veteraan Ben Roelofs                     Veteraan Louis Pothoven 
 

Veteraan Carel van Velzen, NNG, BIAK, marine en echtgenote Hanneke: “Jeetje, Een senseo!? Oh! 

Zo! Geweldig! En wat een luxe, nog thuisbezorgd ook. Dat is een heel dure prijs zeg. Geweldig”. Na 

ontvangst: “Hier is onze prijs dan toch aangekomen. Die stond dus in de gang bij de buren. De nieuwe 

bewoonster kwam met iemand in haar huis kijken en zag de doos staan. Wat een bijzonder mooie 

SENSEO. Wij zijn er echt heel blij mee !! Eerst de gebruiksaanwijzing goed doorlezen natuurlijk.”   
 

Veteraan Jan Oplaat:NNG, Kon.Luchtmacht:  “Ik stond net even onder de douche. Was in de tuin 

bezig geweest om een conifeer er uit te halen. Je begint met een klein dingetje, maar groeit en 

groeit….. Maar je meent het! De eerste keer meedoen en meteen prijs! Je meent het niet. Zo’n apparaat 

hebben we nog niet. Prachtig. Leuk dat je mij sobat noemt, dat heb ik jaren niet meer gehoord. Heel 

veel waardering voor wat jullie allemaal doen!” 

 

      
                                  Veteraan Carel van Velzen                                                                             Veteraan Jan Oplaat 
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Veteraan Wim van Raaij, Ned-Indië, 2-6RI: “Hoe is het mogelijk dat ik weer prijswinnaar ben! Wat 

geweldig. Wat ben je toch een geweldige vrouw. Fijn, we kunnen met deze doos vol met pakken 
koffiepads een heel jaar vooruit! Enorm bedankt.  We zijn er blij mee en ook met al jullie goede werk!”.  

 

Veteraan Gerard van Soest, NNG Chassee Gar.Reg.Pr.Irene: “Daar heb je Marie. Oh sorry ik dacht 

dat is mijn vrouw. Die belt altijd vanuit het ziekenhuis rond deze tijd. Maar u bent Marianne. Wat gaat 

u mij vertellen? Heb ik prijs gewonnen? Nou, de 1e keer mee doen en dan meteen prijs. De tweede deze 
week. In de postcodeloterij kreeg ik een bakkersbon. Een senseocupmachine. Nou nou, met koffie 

erbij? Dan kan ik meteen aan de slag. Ik ga het mijn vrouw vertellen. Ze komt donderdag weer thuis 

uit ziekenhuis. Ze heeft een pacemaker gekregen en ik krijg dus een senseo! Heel blij mee.”  

 

    
     Veteraan Gerard van Soest en zijn vrouw Marie                    Veteraan Wim van Raaij en zijn vrouw Giny  

 
Veteranenweduwe Mevr. M. Smallenburg-van Ham, Ned-Indië, 41e Genie Veld Cie: “Ik heb net een 

heel moeilijke maand achter de rug. Dus nu een prijs winnen, maakt weer een hoop goed. Ik drink 
geregeld koffie met een Indisch buurvrouwtje dus zo’n voorraad koffie is altijd welkom. Dank je wel 

voor wat jullie allemaal doen voor de oud militairen. Denk ook om jezelf. Wat een werk allemaal.”  

 

Veteranenweduwe Mevr. M. van Rijen, Ned-Indië,  5RS: “Heeft u goed nieuws? Heb ik gewonnen in 

de loterij? Och, hoe is het mogelijk!  Een koffie en theepakket! Ja, ik dacht ik doe maar mee. ’t Is toch 

allemaal gratis. Dank je wel hoor”. 
 

Veteranenweduwe Mevr. Wil Wissing, Ned-Indië, 2-7RI, “Oh, wat schattig! Een cadeaubon als 

troostprijs! Altijd welkom! Schattig. Ik ben er blij mee.” 

 

                
Vet.weduwe Mw. M. Smallenburg            Vet.weduwe Mw.M. van Rijen            Vet.weduwe Mw.Wil Wissing 

 
Veteraan Pieter Paulusma, Ned-Indië, 1e Regiment Stoottroepen: “Gefeliciteerd? Ik ben pas in 

november jarig hoor. Oh, heb ik prijs? Dat kan niet waar zijn! Hoe is het mogelijk? Een 

koffiefilterzetapparaat met warmhoudkan. Handig. Ik zet altijd filterkoffie maar met een oud 

apparaatje. Ik ben er blij mee. Dank je wel!”   
 

Veteraan Jaap Buth, Ned-Indië, 413 B.I.: “Ah, Marianne! Heb ik prijs gewonnen. Een Senseo 

Koffiecupmachine? Dat is mooi zeg. Prachtig, zeer blij mee, ik ga die zeker in gebruik nemen. Hoe het 

met mij gaat? Als ik zit komt er nog voldoende geluid uit.”  
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Veteranenweduwe Mevr. Wil Sok, Ned-Indië, Mariniers. “Wat leuk. Precies op mijn verjaardag prijs 

winnen. Toch goed dat ik heb meegedaan! Ik heb al een senseo, maar ik vind gewone koffie ook erg 

lekker, dus dit koffiefilterzetapparaat met warmhoudkan komt heel goed van pas. Lekker! Dank je wel 

iedereen die hiervoor punten heeft gestuurd.”  

 
Veteraan H. Teeuwes, Ned-Indië, 413 Bataljon Infanterie: “Het gaat vrij redelijk met mij. Wat 

fantastisch dat ik prijs win. Ik was heel hard toe aan een nieuw koffieapparaat! Ik heb nog een heel 

oude. Oh en ook nog koffie erbij. Kan ik het meteen uitproberen. Knap van jullie wat jullie allemaal 

doen. Heel veel werk zeg. Dank aan iedereen!” 

 

Veteranenweduwe Truus van Leur-Arends, NNG, marine, mariniers : “Mensen, een senseo! super! 
Komt goed  uit. Hartstikke goed! Ik ben dolblij met mijn prijs. Niet verwacht. Het was mij niet te doen 

om gratis mee te doen, maar mij gaat het om het contact. Ik hoop met andere NNG-weduwen in 

contact te komen.  (Marianne regelt het) Hallo Marianne, Bij deze hartelijke dank voor je inzet m.b.t. 

het in contact brengen van weduwen van veteranen. Het is gelukt hoor en ik heb inmiddels een heel 

lang gesprek gehad met Bep van Heusden waarin we beide veel te vertellen en te vragen hadden. Het 
klikte buitengewoon goed. Hebben onze mailadressen uitgewisseld en houden dan ook contact in de 

komende tijd.”                                                        

 

Veteraan Jan Gieben, Ned-Indië, Garde Regiment Jagers: “Oh, ik win nooit wat. Wat leuk! Goh! 

Echt geweldig dat je dit doet. Fijn!” Na ontvangst: “Wat een mooi apparaat is dat. De foto komt er aan. 

Ik sta er zelf ook op! Hartelijk dank voor alles wat jij en je man doen voor de weinige oude veteranen 
en de voor de mails die ik steeds van je ontvang.”  

 

Veteranenweduwe Mevr.Martina Nijhuis-Stuijts, Ned-Indië, Luchtmacht: “ Wat een mooie verrassing 

was dat gisteravond werd mijn gewonnen prijs bezorgd. Ik ben erg blij met de nieuwe waterkoker. De 

oude was al 7 jaar oud en aan vervanging toe. Een heel mooi cadeau.  Ik laat nog een foto maken en 
stuur die zeker naar je op.”  

 
        Veteranenweduwe Truus van Leur-Arends                      Veteraan Jan Gieben                 Vet. Mw. Martina Nijhuis-Stuijs  
 

 

Veteraan Moos Nieuwlaat, NNG, Kon.Marine:  Wat een verrassing afgelopen donderdag toen je me 

belde tijdens mijn training voor tafeltennis wedstrijden. Het bleek dat ik een senseo had gewonnen in 

de loterij voor NNG gangers waarvoor ik me had aangemeld. Grote hilariteit in de sporthal want mijn 
medespelers konden meeluisteren. Uiteindelijk in het gesprek vastgesteld dat een waterkoker beter 

uitkwam omdat mijn koffiegebruik minimaal is. Op vrijdagavond werd die bezorgd. Op zaterdag heb ik 

mijn wedstrijdtenue aangetrokken en een selfie gemaakt die ik meestuur zoals afgesproken. Ik had 

overigens helemaal niet verwacht dat ik er ooit iets van zou horen en moest ver zoeken voor ik je adres 

had gevonden. Ook begreep ik dat jullie zegels sparen en dat die kunnen worden opgezonden. Als je 
een adres stuurt zal ik voor jullie gaan sparen en verzenden. Nogmaals hartelijk dank en tot 

wederhoor.” 
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En met deze sportieve foto van NNG-veteraan Moos Nieuwlaat  eindigt het item reacties van de 
veteranen en weduwen. 

 
 

Komen er alsnog foto’s of reacties binnen, dan worden deze geplaatst in het decembernummer van 
Sepatoe Roesak 2024. Iedereen die mee heeft gewerkt om voor de prijswinnaars foto’s op te sturen 
heel hartelijk bedankt!   
 

 
Reacties puntendonateurs:  
Zonder de enorm vele reacties op de diverse oproepen in dagbladen en streekbladen was deze loterij 
niet tot stand gekomen. Met de opgestuurde spaarpunten kwamen heel veel mooie reacties, donaties 
en zelfs blijvende contacten. Heel intense verhalen en herinneringen, maar ook hartverwarmende 
reacties. Net als de reacties van de prijswinnaars, willen we de veteranen graag ook een flink aantal 
berichten van de puntendonateurs laten lezen. Hier volgt een selectie van de honderden mailtjes die 
hier met de inzameling in 2024 zijn binnengekomen.  
 
“Ben erg blij dat mijn lang gespaarde DE-punten zo’n mooie bestemming krijgen. T.z.t. een gezellige 
verloting voor de veteranen die het zo verdienen met de loterij met mooie prijzen. Het is vast een hele 

klus om al mijn punten te tellen. Heel veel succes hiermee.”  

 

“Wat een super idee: de loterij voor veteranen. Ik spaar graag voor je. Voorheen gooide ik de punten 

weg. Zonde! Dus hier is een beginnetje, maar over een tijdje volgen er meer! Veel succes en plezier!”  

 
“Wat een leuke actie. Koffiepunten verzamelen voor veteranen. Mijn man is zelf ook veteraan. Was in 

Sebrenica( Bosnië) 1995. Hartelijke groeten en we hopen dat je veel punten krijgt opgestuurd.”  

 

“Ik heb nog DE punten liggen en omdat mijn vader bij de KNIL gezeten heeft, wil ik de punten aan 

jullie geven.”  
 

“Zo grappig ik vond bij de kringloop een zakje punten voor 1 euro. Aan de kassa het hele verhaal 

verteld en hoopte op gratis meenemen. Ze vonden het een mooi verhaal, maar ik mocht wel gewoon 

betalen, nou ja voor het goede doel is prima toch. Ik hoor het graag.  Ik kijk nu iedere keer extra alert 

rond in de kringloop.”                                     -11- 



 “Het zou leuk zijn om de punten zelf te brengen maar helaas. Ik woon namelijk in Oosterbeek nabij 

Arnhem. Sympathie voor veteranen is voor mij niet vreemd. Mijn man heeft uitzendervaring als 
luchtmachter en wij zijn nauw betrokken bij veteranen uit de Slag om Arnhem. Ik zal de punten naar 

je opsturen. En tzt ontvang ik graag de nieuwsbrief.”  

 

 “Ik heb zelf 12 jaar bij de Koninklijke Marine gediend en weet dat veteranen onze aandacht zeer 

verdienen, vandaar ook dat ik de punten graag doneer voor dit doel.” 
 

“Ik las uw oproep in de Tubantia en omdat ik zelf in Soerabaja geboren ben spreekt dit goede doel mij 

aan.” 

 

“Het zijn niet zoveel punten. Eén verslag lijkt mij leuk. Mijn vader is met de eerste groep mee gegaan 

naar Indië. Hij kwam in 1950 terug. Hij is van 1919 en op zijn 57ste overleden. Hij was op west Java 
bij de huzaren van boereel.”  
 

“Het is goed te weten dat al mijn punten nu een goed doel dienen. Heel graag gedaan.  Ik heb zelf ook 

een band met Indonesië, want ik ben er geboren. En als baby met mijn ouders en oudere broer in 

1956 naar Nederland gekomen. Ik hoop dat jullie nog lang dit goede werk mogen doen.”  
 

“Ik zit gezellig de Check Point te lezen en kom voorbij uw oproep. Ik heb er niet zo heel veel, maar de 

punten die ik heb, zou ik graag willen doneren. Een mooi doel, waarvoor ik ze zeker bij elkaar ga 

houden. Heeft u voor mij een adres waar ik ze naartoe mag sturen? Bosnië Herzegovina veteraan, 

SFOR8.” 

 
“Dank voor het bericht dat de punten zijn ontvangen. Ik heb in mijn jeugd in de Jappenkampen 

gezeten en wij zijn in 1946 teruggekeerd in Nederland. Als je geïnteresseerd bent in mijn jeugdverhaal 

kan je dat nalezen op www.oorlogsverhalen.com.op de site gekomen zie je het LOGO en er naast een 

keuze. Klik op NAMEN, dan verschijnt een alfabet en klik dan op de I. dan verschijnt vanzelf mijn 

verhaal. Succes er mee.”  

 
“In de Checkpoint van juli '24, staat jouw oproep om deel te nemen aan de thuisloterij. “Mijn vader 

was Indiëveteraan (48-50) cavalerie verkenner. Dat geheel ter zijde. Uit de erfenis van mijn moeder heb 

ik een zak met DE punten liggen. Ik weet niet hoeveel maar qua gewicht is het ruim 320 gram. Langs 

deze weg de DE-punten t.b.v. de veteranenthuisloterij. Door dat mijn vader vroeg is overleden weet ik 

niet alles van zijn verleden in Indië. Gelukkig zijn er, zoals jezelf ook aangeeft, meerdere wegen om 
daar achter te komen. 

Je noemt mij veteranenzoon, zo had ik mij zelf echter nog niet gezien temeer ook omdat ik zelf drie 

volwassen zonen heb die ook veteranenzoon zijn. Ik heb er 39 jaar militaire dienstverband opzitten 

met daarin: 1 x Bosnië, Irak, 4 x Afghanistan en Mali. Opgeleid als installatietechnicus, water en 

riolering bij de Genie, heb ik waterleidingen en riolering ontworpen en gebouwd in Afghanistan en 

Mali. Bosnië en Irak heb ik waterbronnen geslagen.” 
 

“Wat zijn jullie enthousiaste vrijwilligers. Daar wordt men blij van. De loterij gaat slagen! Met alle 

plezier ga ik straks even naar het postkantoortje, een hoekje in de Brunawinkel,  en ga ze opsturen. Ik 

vind het fijn om de nieuwsbrief over jullie loterij te lezen. Ik wens, jullie ouderen, een fijne dag toe in 

goede gezondheid, zo fijn en goed als mogelijk is. Alle vrijwilligers een duim, die de wereld draaiende 
houden.” 

 

“Onze vader was een Indiëveteraan. En hij spaarde DE-punten. We hebben nog een blik staan met 

zo’n 5500 punten. Hij zou het een mooie bestemming hebben gevonden. Kunnen we je daar blij mee 

maken? We horen graag waar we ze naartoe kunnen sturen /langs kunnen brengen. We weten niet 

waar onze vader was ingedeeld. Hij had een administratieve functie met standplaats Jakarta, maar is 
vanwege een medische aandoening eerder thuisgekomen. Toen hij na zijn 80e inzage kreeg in zijn 

dossier, bleek dat hij zelfs niet uitgezonden had mogen worden. Zijn periode in Indië is heel vormend 

voor de rest van zijn leven geweest. Naarmate hij ouder werd, werden de herinneringen ook weer 

levendiger en het contact met zijn oude dienstkameraden intensiever. Na zijn overlijden vonden we zijn 

dagboek over die periode. Hij nam graag deel aan bijeenkomsten met oud-Indiëgangers. Heel 
belangrijk en fijn, dat er mensen zijn zoals jij die zich hiervoor inzetten.” 

 

“Zag uw oproep in het AD. Heb veel punten in de la liggen, hoeveel weet ik niet. Bedankt voor uw 

reactie, maar ik hoef geen postzegels voor de verzending. Het is mij een genoegen dat ik de veteranen 

hiermee kan bedanken. Veel plezier met de verloting.” 
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 “Mijn man is 3 jaar geleden overleden. Jammer dan kon hij meeloten. (Grapje). Maar Nieuw Guinea 

gaat ook al uitdunnen. Met veteranendag en taptoe zie ik nog weinig bekenden. Lief dat je vraagt of ik 
mee wil doen met de loterij, maar geef het maar aan de veteranen , die hebben het verdiend.  Ik doe 

niet mee.” 

 

“Wij hebben nog wat DE punten liggen en willen dat graag toesturen. Veel succes met de organisatie. 

Fijn dat het voor de veteranen is. Graag gedaan en  prima inzet Marianne!” 

 
 “Een bijna 97-jarige Indiëveteraan, woonachtig in Oosterbeek, heeft in een laatje een aantal Perla 

spaarpunten totaal 90 liggen. Wat mijn militair verleden betreft: ik ben eind 1947 met de Zuiderkruis 

naar Indië vertrokken en wel als soldaat eerste klas. Na aankomst in Semarang werd de B compagnie, 

deeluitmakend van de T- brigade, afgesplitst en ingedeeld bij de W-brigade, en wel ten zuiden van 

Cheribon ter aflossing van de Limburgse Jagers. Na enige tijd daar op  verschillende plaatsen te 
hebben verbleven, werden we overgeplaatst naar Batavia en ondergebracht bij verschillende 

onderdelen. Zelf kwam ik terecht bij de Topografische Dienst afwisselend Batavia en Bandoeng. April 

1950 teruggekeerd en juli 1950  na drie jaar militaire dienst ontslagen Tot zover mijn verblijf in Indië 

en nu moet ik niet vergeten de koffiepunten naar Hoogvliet te sturen.” 

 

“Fijn dat mijn kleine bijdrage aangekomen is. En heel fijn dat jullie zo goed werk doen voor onze 
veteranen.  Veel succes verder toegewenst met jullie mooie werk.” 

 

 “Ik stuur de punten een dezer dagen naar het gegeven adres met daarin een kaartje van de afzender. 

(mijn echtgenote moet ze nog even zoeken!) Mijn veteranen achtergrond is nogal uitgebreid.  Een korte 

synopsis:Unifil 1982, Untso 1993, Unpf/Unprofor 1995  Zagreb/Sarajevo, Sfor 2x Kfor NTMI Bagdad 
2008, 1997 - 2001 In and out of Albania, Macedonia, Bosnia from Naples HQ. Nu al sinds 1997 geen 

inwoner meer van Nederland!  Woon nu sinds 2011 net over de grens bij Enschede in Duitsland. 

Laatste plaatsingen Naples IT, Norfolk USA, Madrid SP. Dat is ook de reden dat ik nu door het leven 

ga als Case ipv Kees aangezien andere naties mijn naam uitspreken als Kies.  Ik heb het maar zo 

gehouden. MVG, Case, Lkol bd.” 

 
“Ha die puntenverzamelaarster, Sinds jaren spaar ik de punten van DE-producten en nu kan ik u 
daar plezier mee doen. Zelf ben ik geen veteraan, maar mijn hart is achtergebleven in het marineleven 

nadat ik in 1961 met groot verlof ben gestuurd na een kortstondige diensttijd als radioradarmonteur 2 

zm bij de MLD. En blijf nog in contact via het lijfblad van de AVOM. Hierbij ingesloten mijn 

verzameling DE-punten met de wens dat jullie daar het maximale waarde-effect uit zullen halen voor 

de veteranen. Een waardevollere bestemming kan ik mij niet voorstellen.” 

 
“Ik heb een heleboel DE punten voor je, ze zijn wel ongeteld. We dragen de veteranen een warm hart 

toe, mijn vader was ook veteraan. Mijn vader had inderdaad ook psychische problemen die ontstaan 

zijn tijdens zijn diensttijd. Vooral de tijd van 4/5 mei was altijd een periode waarin hij het moeilijk 

had. Hij was ook altijd een trouwe bezoeker van de veteranendag en heeft diverse keren in het defilé 

meegelopen. En later in zo’n oude jeep meegereden. Mijn moeder is helaas vorig jaar, na een 
ongelukkige val in huis, op 94 jarige leeftijd overleden. Het grootste deel van de DE punten had mijn 

moeder opgespaard en krijgen nu een goede bestemming. Dit had ze zeker heel fijn gevonden. Ik wens 

je heel veel succes met de voorbereidingen voor de verloting.” 

 

“De veteranen waar ook ter wereld verdienen onze waardering. Fijn dat ze door jouw/jullie inzet een 

gezellige loterijdag kunnen beleven. Succes.” 
 

“Voor de veteranen heb ik nog een aantal DE punten beschikbaar. Ik ben zelf ook een Nieuw Guinea 

veteraan van de 7e afdeling lichte Lua Biak 1960 -1961.(Nee, ik hoef niet mee te doen met de loterij).” 

 

“Ik zelf ben een kleindochter van een Indiëveteraan. Mijn grootvader zat bij het KNIL, ook zijn zoon en 
zwager( broer van zijn vrouw/ mijn grootmoeder). Na de oorlog zijn ze teruggekeerd naar Holland. In 

de jaren 80 van de vorige eeuw zijn mijn grootouders en oom overleden. Er zijn nu geen levende 

veteranen meer in de familie. Veel succes . Ik verheug me op de nieuwsbrief.” 

 

“Ik ben in 1938 geboren in het voormalige Ned-Indië. Ik heb in een Japans interneringskamp gezeten.  

Daarna werden we beschermd door Sikhs, Engelsen, Schotten en Ieren. Mijn vader heeft nog lang na 
de oorlog als KNIL militair gediend. Je begrijpt nu mijn sympathie voor de oorlogsveteranen. Ik woon 

in Voorburg en vlakbij mij wordt regelmatig geoefend door een doedelzakorkest. Mijn hart gaat dan 

open als ik die liedjes hoor. Een heel verhaal, hè? Ik stuur heel graag de punten op.” 
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“Voor iedereen die goede dingen voor het land hebben gedaan hebben een pluim verdiend.” 

 
“Ik las net je oproep voor DE punten in de Stentor. Omdat ik geen koffie meer drink, heb ik nog wat 

liggen. Het zijn er ongeveer 785. Als je dit de moeite waard  vind, stuur ik ze met plezier op. Ik hoef 

geen vergoeding voor de postzegel, hoor. Het is voor een goed doel.  Veel succes met het evenement!” 

 

“Mijn man is een veteranenzoon, maar is inmiddels overleden. Hij heeft in Indonesië gediend, wij 
hebben ter nagedachtenis aan hem een fietstocht over Bali gemaakt en hebben daar alle kerkhoven op 

Java bezocht. Dat was erg indrukwekkend. Dus dat leeft bij ons ook. Maak er iets moois van.” 

 

“Ik heb idd nog DE punten gespaard en zal ze binnenkort posten. Dank aan jullie voor al het goede 

veteranenwerk, ben blij dat er zulke lieve mensen zijn om hen op deze manier te bedanken. Het doet 

mij goed om te weten dat je nu ook de Nieuw-Guineagangers wilt eren. Ben in 1956 geboren in 
Hollandia, Ned. Nieuw-Guinea en heb nog goede herinneringen totdat wij het land in 1962 gedwongen 

moesten verlaten door Soekarno. Wens je veel succes met de Loterij.” 

 

“Bedankt voor je berichtje. Succes met de organisatie. De Indiëveteranen kunnen nooit genoeg 

bedankt worden voor hun inzet. Fijn dat jij je inzet voor hen.” 
 

“Mijn echtgenoot, Hans Deenen las in de Gelderlander, dat u DE punten wilt gebruiken om prijzen 

voor Indiëveteranen te verkrijgen. Hans’ ouders zijn geboren in Indië, vandaar dat hij uw initiatief en 

warm hart toedraagt. Wij hebben nog heel wat DE punten bewaard, die willen we graag versturen naar 

u. Het zijn er heel wat en we zijn blij dat we ze voor dit doel kunnen schenken.” 

 
“Wat leuk dat je zoveel werk maakt voor de veteranen! Ik stuur zo snel als mogelijk is de punten die ik 

heb, naar je toe. Erg dankbaar dat jij dit allemaal op je wilt nemen. Mijn bijdrage stelt niet zoveel 

voor,  vergeleken bij de inspanningen die jij doet! Helaas woon je te ver weg om een bakje te doen. 

Hierbij wens ik je veel succes met je onderneming en een flinke omhelzing.”  

 

“Ik heb een aantal kaarten van de Perla vol. Die wil ik wel opsturen het zijn er 5. Omdat het voor een 
goed doel is betaal ik ook de portokosten. Ik spaar ook door.” 

 

“Ik zag deze oproep vorig jaar of zo ook al voorbij komen in de krant maar heb toen niet gereageerd. 

Dit jaar zag ik je weer voorbij komen en dacht meteen, nu maar even de koe bij de hoorns pakken. Ik 

heb heeeeeel veel zegels voor je. Had er zelf al veel maar nu ook nog via mijn schoonouders. Is grappig 
want mijn schoonvader heeft zelf in  Nieuw Guinea gezeten in de jaren 40. Mijn schoonvader zat in 

1952/1953 in Guinea als dienstplichtige. Weet niet zeker maar volgens mij zat hij in Bataviastad. Hij 

is nu 92 en zit sinds kort met mijn schoonmoeder van 90 in een verzorgingstehuis. Veel plezier met de 

punten en  leuk dat het voor het goede doel is. Graag gedaan. Je hoeft niks te vergoeden.  Mijn 

schoonouders hoeven niet mee te loten want we zijn daar juist alles aan het opruimen.  Denk niet dat 

mijn schoonouders daar nog behoefte aan hebben maar toch bedankt. Zo zie je maar een 
schoonmoeder met verzameldrang komt nog wel eens van pas dus  ha ha. Succes met je actie.”  

 

“Wens jullie allemaal een gezellige loterij met veel dank en waardering voor alle veteranen.” 

 

“Hier zijn mijn DE-punten en Perlapunten. Nu is mijn la helemaal leeg. Ik blijf sparen. Veel sterkte 
met het tellen. Op internet zag ik dat je genomineerd bent voor de witte anjerprijs 2024. Spannend. 

Hopelijk mag je deze prijs winnen. Succes met alles.” 

 

“Een kaartje bij de punten om een beetje kleur te geven tijdens alle werkzaamheden de komende tijd. 

Veel succes weer met deze enorme klus en natuurlijk weer tot volgend jaar.” 

 
“Voor onze veteranen zetten wij graag de door ons bijeengehaalde DE punten in.” 

 

“Ik begrijp niet van waar je de puf en de tijd haalt om dit te doen, en al het werk voor de veteranen, het 

is werkelijk adembenemend!Ik vind het zó geweldig dat je dit doet voor onze Indië-veteranen, en des te 

meer nu er zoveel  bekladderij is. Inmiddels heb ik in een enveloppe mijn DE-punten gedaan, in totaal 
904 punten, en ga deze morgen posten. Als ik een geldelijke bijdrage voor je goede werk kan geven laat 

mij dat alsjeblieft weten. Ik steun je graag ook op die manier!”  

 

“Ik heb voor jou nog DE-punten! Een mooie actie, dat jullie een gratis loterij met DE-artikelen 

organiseren voor de veteranen en weduwen van voormalig Nederlands-Indië en NNG!” 
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“Hierbij wat DE-punten voor de veteranen. Helaas is mijn schoonzusje inmiddels overleden en komen 

haar punten niet meer naar mij toe. Ik hoop dat deze punten samen met veel anderen je in staat 
zullen stellen leuke cadeautjes te kopen. Succes met de organisatie.”  

 

 “Ik heb er nog 650 liggen, dus geef je adres maar dan stuur ik ze op! Voor Veteranen heb ik veel 

respect!!!”  

 
“Ik ben wel de veteranen enigszins verbonden, want mijn kameraad was tijdens de oorlog in Nieuw 
Guinea bij de Marine en is dus veteraan. Zelf was ik ook tijdens de oorlog ook in Militaire Dienst,maar 

ik was hofmeester bij de Intendance en hoefde niet te worden uitgezonden.” 

 

“Hierbij mijn gespaarde punten. Ik ben geen beroeps geweest maar zeemilicien bij de Marine als 

Machinist 2 van Januari 1962 tot December 1963. Vanaf 15 juni 1962 tot 20 December 1962 Ben ik 
naar Nieuw Guinea geweest met Hr. Ms Overijssel hetgeen een indruk wekkende en spannende tijd is 

geweest. Er zijn nog 2 activiteiten waar ik aan mee doe en dat zijn de blauwe hap gepresenteerd door 

de gemeente Spijkenisse en de vlootdagen in Den Helder. Succes met de punten en je organisatie.” 

 

“Ik heb voor jouw een grote hoeveelheid punten. Ben zelf in Nieuw Guinea geweest weliswaar voor de 

marine als radioradartechnicus.  Ik woon in Soest ben 85 jaar.  Mijn beide broers,  13 jaar en 11 jaar 
ouder dan ik, hebben allebei in Indonesië gediend en ik ben eind 1961 naar Nieuw Guinea gestuurd. 

Ik heb eerst drie maanden in het zendstation van Biak gewerkt de foto’s daarvan stuur ik samen met 

de punten naar jouw. De rede daarvan is dat er in het zendstation van Manokwarie iemand afgelost 

moest worden maar die ging drie maanden later naar Nederland en ik moest zijn taak overnemen. Ik 

heb in Manokwarie dus tien maanden gewerkt. Had een deal gesloten dat ik een jaar naar Nieuw 
Guinea zou gaan. Het is wat langer geworden, maar dat kwam zo uit. Want vanuit Nieuw Guinea ben 

ik naar mijn broer gegaan in Australië en ben daar een jaar gebleven en heb in Sydney gewerkt in de 

elektronica.  Was een mooie tijd trouwens mijn hele leven was geweldig tot 2014 toen stierf mijn liefde 

76 jaar oud 53 jaar bij elkaar. Heb vier kinderen twee meisjes twee jongens. Woon al 83 jaar in Soest. 

Geboren en getogen dus.  Waarom ik dit schrijf aan jullie geen idee.” 

 
“Ik heb een volle tas met DE punten die je wel mag hebben voor dit sympathieke doel. Leuk, dat jij je 

op deze manier inzet voor de veteranen. Mijn vader en peetoom, helaas allebei al overleden, hebben 

ook gediend in Nederlands Indië. Bedankt voor je lange mail waar je veel tijd aan besteed 

hebt. Aangezien wij theedrinkers zijn, zijn de meeste punten maar 4 punten waard, maar alle kleine 

beetjes helpen. Mijn complimenten voor al het werk dat je verzet voor de veteranen. Prachtig dat er 
zulke mensen zijn zoals jij en je man.” 

 

 “Ik heb nog DE punten, niet veel maar alle beetjes helpen. Vind ‘t een sympathiek doel. Ons pap was 

een veteraan en heeft gediend in Nieuw Guinea. Hij zou ‘t prachtig hebben gevonden. Hij heeft gediend 

in de Marine in Nieuw Guinea. Mama en hij zijn met de handschoen getrouwd. Eind jaren 50 is papa 

teruggekomen en in 1957 zijn ze met 4 paren getrouwd; mama, 2 zussen en haar broer. Zeker de 
laatste jaren woonde ons pap regelmatig herdenkingen bij. In Eindhoven, Geldrop en Roermond. Hij is 

2 jaar geleden ( Koningsnacht) overleden op 91 jarige leeftijd. Hij is begraven ( met militaire eer)op het 

veteranen kerkhof in Loenen. Waar hij heel lang niets heeft verteld over zijn tijd daar gebeurde de 

laatste jaren wel. Hij heeft nog mee kunnen werken aan een boek, ‘Kind in Indië’, daar was hij heel 

trots op en wij op hem. Dank voor de interesse en voor alles wat jullie doen, Veel succes.” 

 
“Ik las vorige week in dagblad Tubantia uw oproep voor DE en Perla punten. Ik kan u melden dat ik 

een hele bus met Perla punten heb staan, en deze graag beschikbaar wil stellen voor de loterij, en 

tevens goed doel, aangezien ik zelf ook een dochter ben van een Nederlands Indiëveteraan. 

Wat een hartverwarmende reactie van jullie kant. Je vroeg naar mijn vader en ik kan je melden dat hij 

op 13-11-1947 is vertrokken met het schip de Grote Beer naar Celebes na een verblijf van een jaar is 
hij doorgereisd naar Bali voor nog eens 1,5 jaar. Hij is teruggekomen met het schip de Zuiderkruis op 

9-5-1950. Op de onderdelen 5-2RI LTO656. Hij is overleden in januari 2010 in de leeftijd van 82 jaar. 

Nou dit was een verkorte versie van mijn klik met de veteranen. Ik hoop dat je veel succes hebt met de 

Perlapunten en ik beloof je, ik spaar door.”  

 

“Deze oud(letterlijk)rollatorafhankelijke Indiëveteraan heeft een aantal DE punten. Als U Uw adres per 
mail aan mij stuurt dan krijgt U deze week een handje vol toegestuurd.” 

 

“Ik heb nog 200 Perla punten liggen waar ik niets meer mee doe en ze wel aan jou wil geven. Voor jouw 

doel is beter dan dat ze in een lade bij mij liggen.”    
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 “Ik las je advertentie en heb inderdaad verstofte DE punten in de keukenla liggen en doe er niets mee. 

Toen ik zag dat de opbrengst voor de Veteranen bestemd is, wil ik deze graag weggeven.” 
 

“Ik ben Nieuw-Guinea Veteraan. Ik ben er geweest in 1956 - 1957 met Hr. Ms. Kortenear en heb ook 

in die tijd enige maanden op Biak gezeten, samen met mijn vader en broertje, Een mooie tijd, ondanks 

de acties die wij daar moesten uitvoeren.” 

 
“Zie mijn reactie (het opsturen van de punten) vooral ook als een blijk van waardering voor het 

vrijwilligerswerk dat er in Nederland gedaan wordt. Ik hoef geen tegenprestatie, maar wens jullie een 

heel fijne loterij om de veteranen weer in het zonnetje te zetten.” 

 

“De generatie van WOII en Indie zijn aan het uitdunnen. De volgende lichting is dan NNG. Hopelijk 

gaat mijn vader nog heel wat jaren mee. Alleen zijn gezondheid speelt soms parten. Zijn benen zijn een 
ramp. Helemaal kapot gelopen in de Lumpur. Daar heeft hij nu, op oudere leeftijd, veel last van. Jicht 

en trombose onder anderen. Maar…. hij zal nooit klagen. Zijn motto is altijd nog: niet klagen maar 

dragen. Een mooie man. 

De punten zijn graag gedoneerd. Helaas had ik er niet meer. Mocht ik weer wat hebben, dan stuur ik 

ze met liefde op. De doelgroep ‘veteranen of hun weduwen’ spreekt mij heel erg aan en daar doe ik 
graag wat voor ook al is het maar zoiets kleins als punten opsturen. Wat jullie doen, dat vind ik 

prachtig! Heel veel liefdewerk stoppen jullie er vast in. Bedankt daarvoor. Jullie maken vast heel veel 

mensen blij.” 

 

Ik heb wat zegels om weg te geven. Dit doel spreekt me aan. Mijn broer was ook Indiëveteraan en 

vandaar mijn interesse. Succes verder en blijf gezond!” 
 

“Wat fijn dat de punten zijn aangekomen. Ik had er een kaartje bij willen doen, maar die waren op, 

dus nu nog naar de Hema. Veel succes met jullie activiteiten.” 

 

“Je had een advertentie in dagblad BN de Stem gezet. Je vroeg om DE punten. Ik heb er circa 6000 

punten. Mijn vader, mijn 2 opa’s, ooms hebben in Indonesië gediend. Mijn overgrootvader is er 
gestorven. Veel van mijn familie heeft in het Jappenkamp gezeten. Zelf ben ik met 3 zusjes daar 

geboren. Daarom wil ik graag punten geven. Mijn opa’s, vader en ooms hebben allemaal in het leger 

gezeten. Maar mijn ooms zijn  allemaal geboren tussen 1920 en 1930 in Indonesië. Maar hun functie 

weet ik niet. Mijn vader was adjudant bij de Luchtmacht in Nederland. Hij is geboren in Magelang in 

1924.Hij was de laatste van de  kinderen van mijn oma. Hij in 2011 is overleden. Enkele ooms en 
tantes zijn getrouwd in Bandoeng. Van  mijn moeders kant. Veel familie zijn al jaren overleden.”  
 

“Deze keer heb ik DE punten voor je ( weet niet hoeveel ) maar wil ze graag naar je toesturen. Alle 

kleine beetjes helpen toch ? Ga zo door met dat fijne werk voor deze mensen.” 

 

“Ik ben geen veteraan, maar  ik heb gevaren in mijn jonge jaren als werktuigkundige bij de Java-
China-Japanlijn (voorheen KPM). Misschien dat daar mijn interesse en het warme hart voor de 

veteranen vandaan komt, want mijn meerderen toen als leerling waren wel allemaal mannen van de 

Indiëtijd. Mijn schoonvader was wel een Indieveteraan. Mijn schoonzusje heeft daarom ook veel met de 

veteranen gedaan van het 4.2 RI bataljon waar mijn schoonvader naar ik meen sergeant was. Heb, 

toen ik jong was nog een Jappenzwaard gekregen van een Indiëganger die naar Indië was uitgezonden 
als kok. Dat zwaard wordt nu gerestaureerd en heb ik geschonken aan het Bevrijdingsmuseum 

Zeeland in Ouddorp. Misschien niet helemaal op zijn plaats daar maar ach, beter te bewaren voor ons 

nageslacht. Er zijn trouwens wel veel Zeeuwse oorlogsvrijwilligers in Nederlands-Indië geweest en dat 

heeft ook een plekje daar gekregen. Jullie heel veel succes met de verloting. Hoop dat die mannen (en 

vrouwen) een fijne loterij hebben.”  

 
“Wat leuk dat je gisteren mijn vader hebt gebeld! Hij vond het een enorm leuk en gezellig gesprek. En 

dan ook nog de mededeling dat hij een mooie prijs in de loterij, een prachtig Senseo apparaat, heeft 

gewonnen! Hij werd er helemaal emotioneel van. Dat mensen dit soort dingen in hun vrije tijd 

organiseren en alle anderen die DE of AH Perla punten doneren om het mogelijk te maken, 

fantastisch! Hij wil dan ook iedereen vanuit de grond van zijn hart bedanken hiervoor. Hij is er zo 
dankbaar voor dat er meerdere mensen op zijn pad zijn gekomen die hem een warm hart toedragen. 

Dat maakt hem een gelukkig mens. Hij is nu 84 jaar en krijgt de erkenning en waardering waar hij al 

jaren naar verlangd heeft. Dank aan eenieder die hieraan bijdraagt! Het is nu echt genieten, zeker met  

het winnen van deze prachtige prijs! De koffie zal hem heerlijk smaken en mocht je zin hebben in een 

bakkie dan kom gerust aan.” 
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DE- en Perlapuntendonateurs 2024:   
 
Trees Aalbers, Anja van Aalen, Brenda Adriaansen, Carla van Adrichem,Liesbeth Akerboom, Max van 

Alphen, Erik van As, veteranen Adri v.Altena sr en jr., Coen Bakker, Hanny de Bakker, Anneke Band, 

Inez Baronner, Gina B, Ina Beck, Ellen Becker, Heleen Berendsen, Rinie van den Berg, anoniem,  

Helene van den Berg, Cora van Berkel, Carla Besselink, W.H.Beumer, veteraan Mart Billekens, José 

Blokhuis, Fokke Jan Blom, Els Bochove, Beppie en Joop van Bokhoven, Hans Bolt, Gerrie Borgers van 
der Weg, Annie Bosman ,Sinette Bouwmeester, dhr. ter Braak, Helma Braber, J. Brals, Conny Brebde-

Mol, Jan van Breugel, Henk v.d. Brink, Juliette Britt, Marijke Bruggeman, Ans en Tony deBruin- 

Noothout, Marijke Bruins Slot de Jong, Arie van den Burg, Joyce Buter, Hans Claasen, Marja Clazing,  

Veteranen weduwe Mw.Coops de Jong, Patricia Coors, Renee Cornelisse-Verboom, Cora Cortenbach 

Neve, Eveline du Croo, Ellen Dam, Ineke Dekker, Marian Dekkers, Hendrik Denekamp, Dianne 
Detemeijer, Riet en Frans Deuling, Marien en Mariette Dijke, Iris Dirix, John van Dorresteijn, Giel 

Dubbeld, Veteranen weduwe Dinie Dudok en dochter Arja, Mw. Van Eck, Carla Eisenberger, Yvonne 

Elling, Agnes Engberts, Theo en familie van Engelen, Rieky Fabrie-Bongers, Janine Feddema, Wim en 

Jansje Flim, Marjo van Gaalen, Willemien H, Frieda van Geest, Henny Gemser , J. Gerards, Corrie van 

Gerwen, Edith Geurts-Schreuders, Chris Geurts, veteraan Jan Gieben, Marjan van de Graaf, Gerrit 

Groenendijk, Jolanda de Groot, Marianne de Haan, Regina Hagen, Hanny Hamer, Frederique Hattink, 
Saskia Heezen, Jacq en José Heijmen, Maarten Heijndijk, Johan Hek, Margriet Hendriksen (2X) , Mia 

Hermsen, Peter Heuperman, Hans Heystee, Jane Hoed, Frank van der Hoeven, Marian van den Hoek, 

Ilse Hofland, Corry Hofstee, Bert Hoogendijk, Riet en Wim Hoogervorst, Willy Hoonaard van Schaeffer, 

José van Hout, Willy Huisman- Postma, veteraan L. Huisman, veteraan Bianca v.d. Hul, Frank en 

Rina van Hulst, Irene Huurman, veteraan A. Idsinga (2x), Francien IJzermans, Ad Jacobs, Janny HW, 
Wim Janse, A.Jansen, Maria Janssen, Liesbeth J., Conny  de Jong, Rob Kamer, Henny Klaus, Joki en 

Anette Klein Velderman, Marion Klinker en moeder, Els van de Klok,  veteraan Willem Kloos, veteraan 

Willem Kneppelhout, Jan Knol, Ploni Kooistra, Janny Koole, Ine Koops,  M. Kriek van Sonsbeek, Loes 

Kromhout, Diny Kromkamp, Hanne Kruijsifix , Miep de Kubber en dochter, Marion Kuijpers, Henk en 

Margot Kuiter, Dimphy de Laat-van Dinther, Hanneke Laboheme, Roos Lamers, R. Landa, Astrid 

Lapperer, Vet.Wed. Bouke van Leeuwen,Getty van L., veteraan en ega Nico en Neeltje v.d. Linde, Ilona 
van der Linden, Cora Lindhout, Yur en Yolanda Lingen, Marja Loman, Anneke Löwik en 91jarige 

buurvrouw, Ben en Joyce Luiten, Ank Luiten, Astrid Maagdenberg, Jacqueline van Maanen, Liesbeth 

Mackenbach, Maud Marcus,  Dinja Mathijssen, veteranenweduwe Toos Meewis en St.Jozefsoord, C. 

Mertens, Theo en Marianne Meijer, Marijke Meijer, Lenie Melissant, Liesbeth Meuldijk, Antoinette 

Meulendijk, Jan Miggelbrink, veteranenweduwe Annie Minderman, veteraan Kees de Moel en Ida, 
Carla Moerkerken Kloen, Louk Múller, Ellen Monnink en vriendinnen, Jacqueline en Johnny Moors, 

Esther ter Mors, Cees en Els Mostert, Ina Mostert, Georgette Mulder, Bert Munnik, Nederlands 

Dagblad, Bram Neuteboom, Aad Niemans, veteranenweduwe Martina Nijhuis, Lex Nijman, Adrie 

Noorlander, Dorine Noorlander, Limb.Jager  Bert Oltmans, Jos Ongering, veteraan Ben Oostdam, 

Lummy Oosterhuis, veteraan Karel van Orsel, Irene Otten, Gerda Oude Heuvel, Kees Ouwendijk, Dick 

Overwater en Hans Deenen, Olga Park, Magda Pasman, Johanna Pijpers,  Marion van de Pol, Mw.F. 
Pomp, Harry Pots, Yvette Prager Hillebrink, Hein Pragt, Nora de Priester, Ben Quanjer, Henk Rietveld, 

veteraan Nico de Rijk, Ineke van Rijn, Willy Rijnten, Tineke van Ringelstijn, Janny Ritfeld-Jaarsveld, 

Christ van Roovert, Wim Ruigrok en buurvrouw 88jr. ,Adrie Ruissen-Polman, Loes Rutten (meerdere 

keren), Gerda van Santen, Jan Schäffers, Arie van Schaik, Cees van Schaik, Hans van der Schalie, 

Annelie Schalke, Siebold Scheper, Petra Schilt, Adéle Scholte Lubberink, H.A. Scholte, Brigitta 
Schuering, Annelies Sloekers, Ineke v.’t. Slot, Anna Smet, Carol Smit, Sam Smit en dochter Vivianne 

Smit, Marianne Spek, Anke Sprenkelder, Nico Steenbrink, Don en Angela Stegman, Anneke Steur, 

Fam. Stoot, Sophie van Tamelen, Greet en Johan Terwel, Rya Tettero, veteraan H.Theeuwes, Yvonne 

Timmer, Dinie Timmermans, Lisa Timmermans van der Mast, Rita Timmers –de Groot, Agnes Vaillant, 

Hanneke en veteraan Carel van Velsen, Resi Venrooij, Annemarie Verburg, Jan Willem Verburgt, 

Ronald Verdonk, Renee Verhoeff Huigen, Jacqueline Veringmeier, Fam. Frits Vermeer, Hannie 
Versteeg, Piet Visser, Martin en Hannie Vleesch Dubois, ook van overleden veteranenvader Karel 

Vleesch Dubois, Johanneke van Vliet, Mw.W. van der Vloed-Philips, Henk Wadman, Cees Walgaard, 

Riny Warga, Els van Wassem, Elly Wattel, Marie José en Martin van Weerder, Nelly Weerts, Mevr. Tiny 

Weijers, Jan Weikamp, Marijke Weimar, Mieke Wessel, Mireille Wigmans, Marianne Wijsman, 

veteranenweduwe Wil Wissing, Margreet Wittkampf, Theo en Vera Wolbers, Chris Zwagemakers, en 
diverse donateurs die liever anoniem bleven of niet te herleiden waren.  
 

Alle donateurs hebben van Marianne een persoonlijk bedankje gekregen via de email! Mocht toch uw 
naam niet vermeld zijn:  Marianne is niet onfeilbaar.  
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Er kwamen enveloppen binnen met punten zonder dat de afzender vermeld was of alleen een 
postcode. Marianne heeft gepuzzeld en navraag gedaan bij iedereen, maar helaas lukte het niet om 
alle ‘verloren schapen’ te vinden. Hierbij dus dank aan iedereen die geen mailtje heeft gehad, maar wel 
punten stuurde.  
 
  
Er kwamen, en geloof ons maar, heel wat blijde winnaars via de telefoon hun bedankje brengen. 
Waarop Marianne steevast zei: ”U moet mij niet bedanken, maar alle mensen die hun spaarpunten 
hebben ingestuurd. Zij dragen u een warm hart toe. Zij hebben zo hun waardering en respect voor u 
getoond.” Daarom beste donateurs, in naam van alle veteranen en weduwen, een dankbare groet 
vanuit de grond van zijn hart van prijswinnende veteraan Ruud ter Bals.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretariaat reünie & nazorgcommissie 2-6RI- T-brigade, Java-veteranen, 

Marianne Pragt-Lankhuizen, 
Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet. 

Telefoon: 010-4382758      Mobiel: 06-25278220 
E-mail: marianne.lankhuizen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

-18- 

mailto:marianne.lankhuizen@gmail.com

